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In het kort 
De stichting Kerken en Gevangenen Utrecht (K&G) stelt zich ten doel om in de regio 
Utrecht & Almere samen met de locale kerken ex-gedetineerden en ex-tbsers via 
pastorale en diaconale ondersteuning te helpen bij hun terugkeer in de samenleving. 
Contact met vrijwilligers uit de locale kerken tijdens de detentie of het verblijf in de 
kliniek geeft ruimte voor een “warme overdracht” en een laagdrempelig welkom in 
de samenleving en de kerkelijke gemeente. Op deze manier geven de vrijwilligers 
die betrokken zijn bij K&G gehoor aan Mattheus 25. 
 
De praktijk 
De stichting kent zo'n honderd vrijwilligers uit Utrecht e.o. en uit Almere e.o. Hoe 
biedt de stichting hulp? 
 
Heel direct. Soms gaat het om praktische hulp  in de vorm van het 
verstrekken van wat postzegels, een ID-kaart, het vervoer van kinderen naar hun 
vader in de penitentiaire instelling.  
 
Maar ook wordt in de gevangenis de Alpha cursus  georganiseerd, een 
kennismakingscursus rond het christelijk geloof. Een cursus waar diepgaande 
gesprekken gevoerd en zeer persoonlijke contacten gelegd kunnen worden. 
 
Een bijzonder project betreft een cursus gericht op de relatie  tussen de 
gedetineerde en zijn partner (EFT of Emotionally Focused Therapy).  
Relaties verdienen aandacht en die van gedetineerden en hun partner meer dan die 
van anderen vanwege de detentie. Vrijwilligers verzorgen de cursus EFT die 
gedetineerden met hun partner binnen de muren ontvangen, een pilot die mogelijk 
de voorbode is van een nieuwe ontwikkeling in het gevangeniswezen. 
 
Een ander voorbeeld waarbij vrijwilligers zich inspannen is het verhaaltjesproject . 
Een project waarin gedetineerde vaders voor de camera 
voorlezen voor hun kinderen, waarna de opname naar de kinderen wordt gestuurd. 
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Elke week zijn vrijwilligers betrokken bij de kerkdiensten  in de gevangenis. Ze 
vormen heel direct de verbinding tussen de kerken buiten en binnen de muren. Ze 
zijn gastheer of -vrouw in de dienst en geven gedetineerden persoonlijke aandacht 
tijdens het korte moment van koffiedrinken na de dienst.  
 
Niet elke gedetineerde heeft een goed netwerk en soms ontbreekt bezoek aan 
gedetineerden in het geheel. Dan is een vrijwillige bezoeker  een uitkomst voor 
iemand die anders geen contact heeft met een ander mens buiten de muren. 
 
'Maatjes'  lopen als het ware met gedetineerden mee naar buiten. De overgang naar 
de samenleving, die lastige overheidsformulieren invullen, naar werk zoeken, 
relaties versterken of een netwerk opbouwen; dat gaat allemaal niet vanzelf.  Een 
vrijwilliger kan iemand goed aanmoedigen om die stappen echt te zetten en niet 
terug te vallen in oude patronen. 
 
Tot slot de eetgroep in de baptistengemeente Silo - een kerk me t Stip!!! 
Vele jaren al zijn ex-gedetineerden, ex-tbsers, tbsers met verlof welkom op de vier-
wekelijkse eetgroep. Samen ontmoeten, samen eten, samen luisteren naar en kort 
inspirerend verhaal. Een plaats om te integreren in een christelijke gemeente, 
mensen die je niet alleen aandacht geven, maar ook in de praktijk van het leven 
bijstaan.   Baptistengemeente Silo, Herenstraat 34-36, 3512 KP Utrecht, 030-
2314937 
 
Plannen voor een ontmoetingsplek in Nieuwegein of Utrecht zijn in ontwikkeling. 
Nieuwe ideeën om mensen te ondersteunen bij hun terugkeer in de samenleving 
zijn welkom.  
 
Meedoen? Betrokken zijn en tijd en aandacht geven? Betrokken zijn en 
financieel ondersteunen? Meer willen weten als pers oon of als gemeente? 
Neem contact op met ds. Arjan Noordhoek (justitiepr edikant en predikant in 
Silo) of met Wytze Bijleveld (vrijwlligerscoördinat or PI Nieuwegein). 
 
Wytze Bijleveld  06-53934880  wbijleveld@filternet.nl 
ds. Arjan Noordhoek  030-2315057/ 06 21920688 ajnoordhoek@online.nl 
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