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Introductie

Beste vrijwilligers, codrdinatoren, geestelijk verzorgers, en belangstellenden,

Hierbij ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief van de Stichting Kerken en Gevangenen Utrecht. Hopelijk
zullen er nog vele volgen waardoor ons werk voor alle betrokkenen meer 'gezicht' krijgt. In deze
nieuwsbrief 0.a. een korte introductie en berichten we over de activiteiten die dit jaar geweest zijn op de
verschillende locaties.

De Stichting Kerken en Gevangenen is in 1989 opgericht met als doel gedetineerden en TBS gestelden,
die op de een of andere manier iets hebben met de kerk, de gelegenheid te bieden om nieuwe netwerken
aan te boren ten behoeve van een duurzame resocialisatie in de samenleving. De Stichting werkt met
lokale kerken en vrijwilligers, die zo een brug vormen tussen de instelling en de samenleving. Zo is er
vanuit diverse plaatselijke kerken een grote groep vrijwilligers actief in de Pl Nieuwegein. Er is een
maandelijkse eettafel in de Baptistengemeente Silo en in de Parousia gemeente in Almere. Daarnaast is
er nog een vrijwilligersgroep actief in de TBS kliniek in Almere. Onze Stichting is een van de kleinere
vrijwilligersorganisaties naast de landelijk bekende, zoals Exodus, Humanitas en Stichting
Gevangenenzorg en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. We
onderscheiden ons door lokaal en direct gedetineerde en de Geestelijke Verzorging te ondersteunen.

Onder verantwoordelijkheid van de Stichting Kerken en Gevangenen
zijn codrdinatoren en vrijwilligers actief met tal van activiteiten. De
codrdinatoren zijn krachten die het vrijwilligerswerk organiseren. De
huidige codrdinatoren zijn Ds. Arjan Noordhoek(tevens adviseur), Ds.
Regien Smit en Marijke Bolt. Arjan en Regien zijn beide
verantwoordelijk voor de nazorg en eettafel in Silo Utrecht. Regien en
Marijke zijn beide verantwoordelijk voor het vrijwilligerswerk in de
TBS Kliniek en de nazorgactiviteiten en de eettafel in Parousia. Alle
activiteiten in de Pl Nieuwegein vinden plaats in nauw overleg met
team Geestelijke verzorging RK en PKN. De codrdinator functie voor
PI Nieuwegein is momenteel vacant en we zijn in gesprek over de
opvolging. Het aantal vrijwilligers ligt om en nabij de honderd.

Op de foto: Ds. Noordhoek & Ds. Smit

Activiteiten

Zowel in Nieuwegein als in Almere is een vrijwilligersbijeenkomst gehouden. In Nieuwegein vond de
bijeenkomst op 31 maart plaats, waarbij de nieuwe geestelijk verzorgers, die onlangs in de Pl aan de
slag waren gegaan en de vrijwilligers aan elkaar werden voorgesteld. Dat betrof Hans van Gerven, RK
pastor en Harma Zuidersma, PC-pastor. Er zijn al plannen voor een volgende bijeenkomst met de GV,
uitnodigingen volgen t.z.t.. In Almere vond op woensdagavond 24 mei een vrijwilligershijeenkomst plaats
rond de vraag: ‘wat verwacht ik als vrijwilliger van een vrijwilligersorganisatie'? Van beide bijeenkomsten
zijn verslagen te vinden op de website van de stichting. http:/kerkenengevangenen.nl Stichting Kerken
en Gevangenen - Website

Het vrijwilligerswerk liep de afgelopen maanden goed op alle locaties. De maandelijkse Silomaaltijden, op
de dinsdagavond -1x per maand het hele jaar door-, zijn steevast goed bezocht. Ze vormen voor een flink
aantal deelnemers, die korter of langer geleden opgenomen waren of vastzaten, een vaste warme plek,
waar ze zich welkom weten. In Parousia Almere is de eettafel bedoeld voor TBS patiénten, die al dan niet
begeleid hun verlofmoment daar mogen doorbrengen. Maar degenen, die inmiddels ontslagen zijn uit de
kliniek, zijn ook welkom. Het aantal patiénten uit de kliniek wisselt sterk. Soms kunnen verloven niet
doorgaan, soms zijn er omstandigheden bij de patiént zelf waardoor het niet lukt om erbij te zijn. De


http://app.inboxify.nl/link/74663350765A7050315A593D/6244416B467A674C4A4D494E624A7645304C2F5356413D3D

avonden verlopen altijd in een bijzondere en positieve sfeer. Een mooi voorbeeld hoe integratie goed kan
gaan.

Op de locaties Nieuwegein en Almere vormen de vrijwilligers een trouwe en betekenisvolle
ondersteuning bij de kerkdiensten. Lokale kerken waren weer actief met giften en niet te vergeten de
kledingacties. Gevangenen zijn steeds weer enorm dankbaar en oprecht onder de indruk van dit alles.

In Almere zijn in de eerste helft van het jaar een filmavonden project over het leven van Jezus en een
eigen versie van de Passion uitgevoerd. In de zomerperiode loopt er een Alphacursus. We zouden hier
nog veel verder kunnen uitweiden over alle activiteiten en het bijzondere werk rond de Pl Nieuwegein,
Silo en TBS kliniek. Dat doen we nu niet, maar we gaan je vaker op de hoogte houden.

Het bestuur

Martin van den Brink was bijna vijf jaar voorzitter en heeft vorige maand het voorzitterschap
overgedragen aan Bert Boer. Wytze Bijleveld, voorheen codrdinator voor de Pl Nieuwegein is nu
secretaris en Jaap Nauta penningmeester. Martien Agterberg maakt het bestuur met zijn rijke ervaring
compleet. Martin, dank je wel voor alles wat je voor de stichting hebt

gedaan. Niet alleen als bestuurder maar ook als maatje van ex

gevangenen. Foto: Martin van den Brink. mw;"‘rm- -

Voor het jaar 2017 is de subsidie wederom toegekend. Binnenkort volgt
er weer een boekencontrole zodat we op elk moment verantwoording
kunnen afleggen waar giften en subsidies aanbesteed zijn.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over het vrijwilligerswerk, dan
kan je die altijd kenbaar maken aan de codrdinatoren of de GV waar je
mee samenwerkt. Mochten andere kwesties spelen dan kun je uiteraard
een van de bestuursleden benaderen. De mailadressen staan vermeld op
de website. Voor nu hartelijk dank voor ieders trouwe en loyale inzet bij
welke activiteit dan ook.

Wees er bij !

Tot slot, wil je de datum van zaterdag 11 november 2017 vrijhouden want dan is er een
gezamenlijke toerustingsdag voor alle vrijwilligers van de Stichting Kerken en Gevangenen. Het
thema is "jouw kracht" en de dag wordt gehouden in de Silo kerk in Utrecht van 10.00 tot 16.00
uur (inclusief een verzorgde lunch). Gezien de inhoud van het programma belooft het een
indrukwekkende en leerzame dag te worden. Van harte aanbevolen dus.

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je betrokken was of nog bent bij het werk van de stichting. Wil je
geen nieuwsbrieven meer ontvangen klik dan op de link hieronder om je af te melden. Aan informatie in
deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. (Her) aanmelden voor deze nieuwsbrief kan

via bbo@alphium.nl
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