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Omdat je het niet alleen hoeft te doen

 

Data
De Silo-maatjes eetgroep komt in 2018-2019 op deze 
dinsdagen samen: 

18  december
15  januari  2019
12  februari
12  maart
  9  april
  7  mei
18  juni
16  juli
13  augustus
10 september
8 oktober
5 november
3 december

Deelname aan de eetgroep is vrijblijvend, maar we 
willen wel graag weten voor hoeveel we moeten koken, 
dus graag vooraf opgeven. 
Ga naar de website om je aan te melden: 
www.silogemeente.nl/wat-wij-doen/activiteiten/
eetgroep. Of stuur een mail naar 
eetgroep@silogemeente.nl

Goed bereikbaar met OV, fiets of auto

Per trein vanaf Utrecht CS (15 min. wandelen): 
loop via Hoog Catharijne naar de Mariaplaats. 
Ga rechtsaf de Springweg in. Ga na 500 meter 
links, de Haverstraat in. De Haverstraat gaat over 
in de Hamburgerstraat, die weer over gaat in de 
Herenstraat. 

Per bus vanaf Utrecht CS (10 min. bus en 5 
min. lopen): Neem bus 51, stap uit bij halte 
Stadsschouwburg. Loop met uw rug naar de 
schouwburg, langs de Singel. Ga bij de brug 
rechtsaf, de Herenstraat in. 

Per auto: Silo is vanuit alle richtingen goed 
bereikbaar. Rijd naar de Maliebaan/hoek 
Maliesingel. In de Herenstraat is parkeren niet 
toegestaan. Op de Maliebaan kunt u (betaald - op 
zondag vrij) parkeren. Van hier wandelt u in een 
paar minuten naar de Herenstaat. 

Voor meer info neem contact op met de pastor 
of dominee van de P.I . of met dominee Arjan 
Noordhoek : ajnoordhoek@silogemeente.nl

Baptistengemeente Silo
Herenstraat 34-36
3512 KD Utrech

voor als je vrijkomt



Silokerk…
Niet alleen op zondag

De Silogemeente in Utrecht heeft al meer dan 
een kwart eeuw aandacht voor (ex)gedetineer-
den. Dat komt ook doordat er gevangenispredi-
kanten aan deze kerk verbonden zijn. 

Zo is er door de jaren heen een brug ontstaan 
tussen de kerk ‘binnen de muren’ en deze kerk 
‘buiten’.

Vriendschap
Wie een tijdje in de gevangenis heeft gezeten heeft vaak 
hard hulp nodig als het gaat om het vinden van een 
woonplek en een nieuwe vrienden- en kennissenkring. 
Velen zijn door een detentie hun familie en vrienden 
kwijtgeraakt. Door contacten met ‘oude’ vrienden kan 
je snel weer in de fout gaan. Terugkeer in de ‘gewone’ 
maatschappij lukt meestal niet zonder een nieuw 
netwerk en praktische hulp. 

Vertrouwen 
‘Silo-maatjes’ zijn leden van de Silokerk die graag iets 
voor (ex-) gedetineerden willen betekenen. Met hen kan 
vrijuit en in vertrouwen gesproken worden over waar je 
in de gevangenis en daarna tegenaan gelopen bent. Silo 
als kerkgemeente kiest er voor om niet te oordelen over 
of je gelovig of ongelovig bent en ook niet over hoe jij 
leeft of over hoe jij liefhebt. 

Waarom doet Silo dit?
Kerken hebben zich door de eeuwen heen het lot 
aangetrokken van wie in de maatschappij eruit lag. 
Daartoe worden zij opgeroepen door Jezus zoals die in 
de Bijbel wordt beschreven en nog steeds in mensen 
leeft. 

Wat kan Silo voor jou doen?

Eetgroep
Elke maand op dinsdagavond gaan we aan tafel van 
18:00 tot 21:00 uur. Met wie meer wil weten over de 
gevangenis en met wie er uit eigen ervaring over kan 
vertellen. Er wordt eerst in ontspannen sfeer samen 
gekookt en er is alle ruimte om bij te praten.  Meestal 
heeft een dominee wat te vertellen of wordt een 
hulpverlener bevraagd over zijn werk en waarom hij/ 
zij dat doet. Maar we luisteren niet alleen, er wordt 
ook gelachen en gezongen, want: “Eten doe je met je 
vrienden, niet met je vijanden”. 

Kerkdienst
Elke zondagochtend om 10:00 uur is er een  kerkdienst, 
waar vaak een gevangenisdominee bij is. Na de dienst is 
er koffie en napraten.

Bijbelgroep 
Elke maand op de eerste donderdag is er een speciale 
bijbelgroep waar het vooral gaat over opnieuw beginnen 
en hoe je nieuw zelfvertrouwen kunt opbouwen. Het 
wordt altijd afgesloten met een maaltijd.

De Silogemeente is een ‘Kerk met Stip’. De 
‘stip’ komt uit de Middeleeuwen, toen arme 
zwervers bij herbergen keken naar een stip op 
de deurpost. Als die er door andere zwervers 
op was gezet, betekende dit kans op een gratis 
maaltijd!

Tot voor kort waren er nog maar weinig 
kerken in Nederland die ‘open’ stonden voor 
wie in de  gevangenis had gezeten. Maar 
doordat veel voorlichting is gegeven door 
wie zelf vastgezeten heeft is er meer begrip 
ontstaan. Niet alleen over het leven in de 
gevangenis, maar ook over problemen na het 
vrijkomen, zoals schulden en woningnood. 
Silo kiest voor een lage drempel voor ex-
gedetineerden als ‘herintreders’. 

De kerkdiensten op zondag hebben veel 
van wat ook in de bajes werd gedaan in de 
kerkdiensten daar. Er is maandelijks een 
speciale Bijbelgroep waar vragen over schuld 
en straf worden bekeken vanuit eigen vragen 
en ervaringen.

Er zijn meer dan 70 Kerken met Stip: 
www.kerkenmetstip.nl
Voor de andere activiteiten van de Silokerk: 
www.silogemeente.nl

Kerk met stip


